
Liturgie gezamenlijke dienst in Blijham  op zondag 05-01-2025 om 9.30 uur. 
Voorganger: Drs. Janny Maatjes-Hulsing. Organist Wiebe Claus. 
 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: 72 vers 1 en 5 
 
Bemoediging en groet 
 
Lied: 72 vers 6 
 
Kyrië gebed 
 
Gloria: 705 vers 1,2 en 3 
 
Gebed voor het openen van de Bijbel 
 
Lezen: Jesaja 60: 1 t/m 6 
 
Lied: ‘Epifaniën’ uit: Rakelings nabij, melodie Lied 527, Uit uw hemel zonder 
grenzen… 
 
1. Verlies nooit de hoge dromen, 
 
    waarvan de profetenmond 
 
    zei, dat eens de morgenstond 
 
    lichtend ons zou overkomen 
 
2. Als een ster is Hij gaan schijnen 
 
     als een vijand van de nacht, 
 
     als het woord dat liefde bracht 
 
     als het leven voor de zijnen 
 
 
Lezen: Matteus 2: 1 t/m 12 
 
 
3    Als een hand ons uitgestoken, 
 
       als een weg van veiligheid 
 
       als een reisgenoot die leidt, 
 
       als de waarheid ooit gesproken 



 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Lied: ‘Uw ster heeft onrust ingezaaid’, uit Zingenderwijs, melodie Lied: 469, Ik ben 
een engel van de Heer 
 
1. Uw ster heeft onrust ingezaaid 
 
   een vonk, tot vuren opgelaaid 
 
   in heimwee naar dat ander land 
 
   waar leven leeft van zinsverband. 
 
2. De zieners zijn op weg gegaan. 
 
    Vermoedend hebben zij verstaan 
 
   hoe heil en heelheid, aardewijs, 
 
   het doel is waarheen God ons leidt. 
 
3. Zo mogen wij ster-volgers zijn, 
 
    als pelgrims door de tijdswoestijn. 
 
    In hart en ziel intens geraakt 
 
    door licht wat mensen mensen maakt. 
 
4. Het Licht is Hij die in Gods naam 
 
    als morgenster is opgegaan. 
 
    Zijn woord en naam is nooit verwaaid, 
 
    als weg en doel ons ingezaaid. 
 
Gebeden 
 
 Mededelingen en collecte, 
 Collecte : Bloemenpotje en kerk 
 
Slotlied: 526 vers 1 en 4 
 
Zegen, gezongen Amen 


